Loflied

Lof aan de Heer, die mij steeds vervult,
die in mij brandt en de vreugde zaait,
mij naar de wereld brengt met geduld,
de dag doet leven, mij richt en draait.

Zijn vuur spoort aan, zijn vuur keert het tij,
laat mij naar andere mensen gaan,

zuivert mijn innerlijk, maakt het vrij,
verlost van ego en eigenwaan.

Lof aan de Heer, die niet varen laat,

wat hij begonnen is ooit met mij,

die houdt belofte in woord en daad,

mij vrucht laat dragen, mijn grens voorbij.
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