
Pinksterlied
 

Vuur uit de hemel dat valt op ons hoofd
Plots zijn er vlammen die niemand meer dooft

God geeft Zijn teken, teken van Geest
Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest

Vuur uit de hemel, voor ieder een deel
Plots kan ik spreken in talen zoveel

God geeft Zijn teken, teken van Geest
Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest

Vuur uit de hemel, verbaas je toch niet
Plots is er vrede die iedereen ziet

God geeft Zijn teken, teken van Geest
Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest

Vuur uit de hemel voor ons elke dag
Plots leef ik echter, met liefde en lach

God geeft Zijn teken, teken van Geest
Zo mooi zijn wij nog niet eerder geweest
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