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Uit dorre grond 

 

 

Uit dorre grond ontspringt muziek 

uit droge, harde aarde 

Zij welt voorzichtig op in mij 

voelt aan als nieuwe waarde 

 

Woestijn gaat over in groen land 

maar woorden, ze ontbreken 

Mijn God, ik weet u bent nabij 

stil wacht ik op uw spreken 

 

Een lied krijgt langzaam vorm in mij 

begint bij mij te horen 

Het galmt van ver, maar volgt zijn koers 

de hoop wordt weer geboren 

 

Ik heb naar u gezocht, o Heer 

woei mee met alle winden 

’t Is andersom, besef ik nu 

u zocht om mij te vinden 

 

Uit dorre grond ontspringt muziek 

uit droge, harde aarde 

De toekomst toont als nieuw begin 

dat liefde mij bewaarde 

 


