Zoals een boom

Vertwijfeld, vol van vragen
z0 hunkerend naar zoet
Van binnen ’t onbestemde
komt alles nog wel goed?

De chaos in de wereld,
mijn onrust in de tijd

Ik zoek een hoopvol teken
van liefde die hier blijft

Een boom bot uit, hij krijgt groen blad
ontvangt wat komt, de zon, het nat
Kan ik zo in het leven staan
ontvankelijk mijn wegen gaan?

Het leven geeft geen uitleg
maar raakt me hard en zacht
Het toont zich in seizoenen
bewerkt wat in mij wacht

Hoe leer ik te vertrouwen

in liefdevolle geest

die leidt en niet alleen laat
die heel mijn toekomst leest

Een boom bot uit, hij krijgt groen blad
ontvangt wat komt, de zon, het nat
Kan ik zo in het leven staan

met nieuwe kracht weer verder gaan?
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